April 2018.

Beste leden,

De Paasdagen zijn weer voorbij. Het was ook wel heel vroeg dit jaar. Ik hoop dat het goed
met u gaat en dat u de eerste dagen van april goed en plezierig bent doorgekomen. Aan alles
om ons heen merk je dat het voorjaar is en het is aangenaam om weer buiten in het zonnetje te
zitten of om er weer lekker op de fiets op uit trekken. Het nieuwe blad laat zich al voorzichtig
wat zien en enkele planten staan al in bloei. “Dat alles wat leeft en groeit, ons steeds weer
boeit” aldus de vroegere radiopresentator dr. Fop I. Brouwer die tot 23 oktober 1968 elke
zondagochtend zijn praatje hield voor de VARA radio.Velen van ons zullen zich hem nog wel
kunnen herinneren.

Maar ook de nare kant van het leven kwam weer om de hoek kijken. Op vrijdag 16 maart is
op bijna 87-jarige leeftijd overleden ons trouw lid, mevrouw M. Fahrner-v.d. Toolen.
Mevrouw Fahrner heeft een 10-tal jaren gewoond aan de Broekveldstraat en is een jaar
geleden om gezondheidsredenen verhuisd naar De Schoel. Alhoewel je haar niet vaak tegen
kwam op één onzer activiteiten was ze toch altijd een trouw lid van vroeger de ANBO Sleen
en ook van SBS e.o. Haar naasten wensen wij sterkte toe.

De neutieschietmiddag op donderdagmiddag 29 maart was evenals voorgaande jaren een
gezellig en sportief samenzijn. Er waren deze middag 43 personen aanwezig. Als winnaar
kwam dit jaar met 22+ punten uit de bus Henk Brouwer uit Noord-Sleen. Aan hem werd voor
de eerste keer de ”Jan Heeling Wisselbokaal” uitgereikt.

De wisselbeker is door ons opgedragen aan Jan Heeling voor het feit dat hij als trouw SBS-
lid, inmiddels 93 jaar, ons ten tijde van de oprichting een extra financieel steuntje in de rug
heeft gegeven. Als beginnend bestuur waren wij hier uiteraard zeer content mee. Gezien wij
gekozen hebben om zijn naam aan de wisselbokaal te verbinden verdient dit enige uitleg.
“Jan Heeling "zal hopelijk nog jaren verbonden blijven aan het jaarlijkse SBS-neutieschieten.
Lambertus Bos werd 2° met 16+ punten en Reintje Smit werd 3° met 12 + punten.

De poedel ging dit jaar naar Henk Schuurke met 35 - punten. Ik bedank de mensen van de
bediening, de dames die zorgden voor de hapjes en ook de beide assistenten bij de bak. Alles
verliep uitstekend en tot aan het eind bleef de stemming en de spanning er in. De door Geert
Derks gemaakte foto’s staan inmiddels op onze site bij Sleen.Nu.

Er staan weer diverse onderwerpen in deze nieuwsbrief die de moeite waard zijn om te lezen.
Ook wat onze activiteiten betreft hebben we zeker niet stil gezeten. Vrijdag 13 april a.s.
organiseren wij een bingomiddag. Op dinsdag 29 mei brengen we een bezoek aan het
Gevangenismuseum in Veenhuizen. Zaterdag 20 oktober is ons 3° Avondje Uit en op dinsdag
11 december gaan we met Noorden Reizen naar de in kerstsfeer getooide Orchideeénhoeve in
Luttelgeest. Vervolgens hebben we op donderdagmiddag 20 december onze jaarlijkse
Kerstmiddag. Uiteraard komen wij hier in volgende nieuwsbrieven uitgebreid op terug.
Namens het bestuur wens ik u allen een goede en plezierige aprilmaand toe.

Jan Smidt.



Mutaties in ons ledenbestand.

Afscheid hebben we moeten nemen mevr. M. Fahrner, Molenerf 2. Zij is op 16 maart op
zevenentachtig jarige leeftijd overleden.

In maart hebben zich ook twee nieuwe leden aangemeld t.w. dhr. A.R. van der Linden en
mevr. C.A. v.d. Linden-Hensbergen, wonende op de Veldakkers. Dank voor uw aanmelding
en misschien komen we elkaar een keer tegen op één onzer activiteiten.

Totaal hebben we nu 154 leden.

Bingo vrijdagmiddag de 13 april in De Schoel om 14.00 uur.

Voor vrijdagmiddag 13 april organiseren wij een Bingo-middag in De Schoel,

aanvang 14.00 uur. Wij zorgen weer voor enkele mooie prijzen. De entree bedraagt slechts
€.3.-- Ditis voor 1x koffie/thee en 2x een aperitief naar keuze, enkele hapjes en de prijsjes.
Gezelligheid is natuurlijk troef deze middag en wie weet gaat u op deze vrijdag de 13° toch
nog met een mooie prijs naar huis.

Op dinsdag 29 mei naar het gevangenismuseum in Veenhuizen.

Vertrek is vanaf De Schoel om 13.30 wur. We krijgen een 2-tal rondleidingen. Van 14:30 tot
15:00 lopen we door de oude gevangenis Rode Pannen” en vervolgens van 15:00 tot 16:00 is
er een rondleiding door het gevangenismuseum. Na afloop is het even bijkomen onder het
genot van koffie/thee/consumptie met wat hartigs erbij naar ieders smaak. Zo tegen 17:15
denken we weer terug te zijn in Sleen. Een bus charteren is te kostbaar. Dus we moeten met
eigen vervoer. Als bijdrage in de autokosten betaald een ieder €.2,50-- aan de chauffeur.

Het wordt vast en zeker een boeiende, interessante en gezellige middag en we denken hier
veel leden een plezier mee te kunnen doen. Wij kunnen u dit aanbieden voor €.10,-- all in.
Niet leden kunnen ook mee, maar zij betalen iets meer, namelijk €.15,-- all in. Er zijn daar
rolstoelen aanwezig voor algemeen gebruik. S.v.p. opgeven voor 20 mei bij Gina Beukema
367024 of bij Bert Wessels 361902 of bij Jan Smidt 361903. Graag van te voren het te
betalen bedrag overmaken op onze bankrekening. Het nummer hiervan staat onder aan deze
nieuwsbrief. Wij willen ook graag weten wie bereid is te rijden. Zeg dit er dan even ij als u
zich opgeeft. Onderstaande informatie komt van hun website www.gevangenismuseum.nl.

Het verhaal van Veenhuizen

Misdaad en straf zijn van alle tijden. Maar de manier waarop misdadigers gestraft worden, die
is door de eeuwen heen flink veranderd. In het Gevangenismuseum ontdek je alles over
straffen van vroeger én nu. Hoe zag een gevangenis er vroeger uit? Hoe ging men om met de
gevangenen? Bekijk de maquettes, prenten en historische objecten, zoals een pijnbank en
zelfs een radbraakkruis, die laten zien hoe bruut er vroeger gestraft werd.

In het Gevangenismuseum vind je nog echte slaapkooien, een koepelgevangenis en een
modern cellenblok. Je mag overal in! Wil je weten hoe het er tegenwoordig in de gevangenis
aan toe gaat? Maak kennis met vijf personen die een misdaad hebben begaan en volg hen
tijdens hun arrestatie, veroordeling en gevangenschap.

De kolonieén in beeld
De nieuwe film over de Kolonién van Weldadigheid vertelt het ongelofelijke verhaal van zo’n
100.000 landlopers, weeskinderen en paupers. Ze werden heropgevoed om zich aan de




armoede te kunnen ontworstelen. Johannes van den Bosch, de drijvende kracht achter de
Maatschappij van Weldadigheid, brengt je terug in de tijd en neemt je mee in zijn visioen van
een betere wereld. Laat je onderdompelen in de boeiende en meeslepende geschiedenis van
de pauperkolonies. Nu te zien in het Gevangenismuseum. In een decor van geanimeerde
prenten en schilderijen brengt de nieuwe audiovisuele presentatie dit unieke verhaal van
armoedebestrijding opnieuw tot leven. De zeven kolonién in Nederland en Belgie zijn
inmiddels genomineerd voor de UNESCO Werelderfgoedstatus.

Een verleden dat ons bindt.

De zeven Nederlandse en Belgische Kolonién van Weldadigheid delen één unicke
geschiedenis. Hun doel: de armoede in de 19de eeuw uit te roeien, door van arme paupers
brave en hardwerkende burgers te maken. Vanaf 1818 stichtte de ‘Maatschappij van
Weldadigheid’ in zeven jaar tijd zeven landbouwkolonién: Frederiksoord (NL),
Wilhelminaoord (NL), Willemsoord (NL), Ommerschans (NL), Wortel (BE), Veenhuizen
(NL) en Merksplas (BE). Hier woonden en werkten duizenden armen onder een strikt regime.
Het harde werk en de gezonde buitenlucht moesten hen weer op het rechte pad houden en tot
betere mensen maken.

Dinsdag 11 december naar de Orchiedieénhoeve in Luttelgeest.

Om iets te organiseren en vast te leggen moet je er tegenwoordig vroeg bij zijn om niet achter
het net te vissen. Wij kunnen u nu al het volgende aanbieden. Op dinsdag 11 december gaan
we met Noorden Reizen naar de in kerstsfeer gehulde orchideeénhoeve in Luttelgeest.
Voorlopig is deze dagtocht alleen bestemd voor de leden van SBS e.o. In november valt te
bezien of er nog plek is voor andere belangstellenden. In de bus is plaats voor 61 personen.
Rollator of een rolstoel kan mee onder in de bus. Bovendien heeft Noorden Reizen, als extra
service, een 3-tal rolstoelen gereserveerd mocht iemand hier gebruik van willen maken.

In onze volgende nieuwsbrief van mei en natuurlijk ook vanaf september komen we hier
uitgebreid op terug. Ook nu draagt SBS bij in de kosten, waardoor deze dagtocht naar
Luttelgeest u kan worden aangeboden voor €.30,-- p.p. Dit is dan voor bus, entree, een
uitstekende lunch en als extra ook nog een bezoek aan het tropisch park.

Dinsdag 11 december is nog ver weg. Maar als u er zeker van wilt zijn dat u er bij bent, dan
kunt u nu al reserveren via 367024 (Gina) of via 361902 (Bert) of via 361903(Jan).

Met betalen kunt u wachten tot uiterlijk1 december.

Zie ook hun website: www.orchiedeeenhoeve.nl

Welkom bij stichting Vier het Leven!

Stichting Vier het Leven organiseert culturele activiteiten voor ouderen (65+) die niet
graag alleen op stap gaan. Zij worden thuis opgehaald door een gastheer of gastvrouw
van Vier het Leven en samen met andere gasten gaat men gezellig naar de bioscoop, een
concert, een theatervoorstelling of naar een museum. De deelnemers genieten van een
drankje tussendoor en elkaars gezelschap en worden na afloop weer veilig
thuisgebracht. Wilt u meer informatie over de activiteiten van Vier het Leven? Ga dan
naar www.4hetleven.nl (SBS e.o. kan u zo nodig daarbij helpen).

Vier het Leven inspireert en brengt mensen samen. Zij zorgen ervoor dat ouderen mee
blijven doen en onderdeel blijven uitmaken van de maatschappij door samen te genieten




van een middag of avond uit. Omdat de stichting haar activiteiten zo betaalbaar
mogelijk willen houden, betalen de deelnemers slechts een deel van de werkelijke
kosten. Voor o.a. de organisatie- en coordinatiekosten zijn ze afhankelijk van donaties.
Wilt u weten hoe u Vier het Leven kunt steunen ga dan naar www.4hetleven.nl

Ze sturen u graag vrijblijvend het programma toe met een uitgebreid aanbod aan
voorstellingen in onze regio. U kunt ook een welkomstpakket aanvragen via
info@4hetleven.nl of telefonisch op werkdagen van 9:00 tot 18:00 uur op tel. 035-
5245156. De stappen zijn als volgt:

- U geeft uw naam, adresgegevens en telefoonnummer aan hun door:;

- Ze sturen u twee tot drie keer per jaar een programmaboekje met

de activiteiten in onze regio;

- U kunt zich per arrangement inschrijven. Een arrangement bestaat uit enfreebewijs,
2 consumpties, begeleiding en vervoer. Zij reserveren voor u de beste plaatsen;

- U wordt van begin tot einde vergezeld door een van hun gastvrouwen/gastheren en in
gezelschap van andere ouderen. Maakt u gebruik van een rolstoel of rollator? Geen
probleem, laat het hun vooraf even weten.

Vanaf 3 meli is het weer fietsen door onze mooie omgeving.

Voor de laatste keer brengen we het volgende nog één keer bij u onder de aandacht.

Onze fietscommissie wordt gevormd door Dinie en Berend Nijmeijer en Ed Sterke.

Elk voorjaar zijn ze weer druk bezig om voor ons mooie- en afwisselende fietsroutes te
bedenken. Vanaf mei tot en met september wordt er één keer per maand op een
donderdagmiddag gefietst. Gaat het om wat voor reden niet door dan schuift het een week op.
De lengte van een standaard fietsroute is meestal zo’n 25/30 km. Men fietst zoveel mogelijk
door- en in onze eigen natuur. Soms langs plekjes waar u waarschijnlijk nog nooit langs bent
gekomen. Ter afsluiting van het fietsseizoen is in september de zgn.“Lange Rit”. Dit is een
fietstocht van ca. 45km/50 km en alleen voor leden van SBS e.o. Schrik niet van de afstand,
ze doen daar de hele dag over. Onderweg wordt er koffie en gebak naar keuze geserveerd en
op de middag gaan we genieten van een heerlijke lunch. Op het eind van de rit vindt er onder
het genot van een aperitief nog een kleine evaluatie plaats.

SBS e.o. draagt deze dag bij in de kosten. Echter niet alles. De lunch is voor eigen rekening
en deze kunt u natuurlijk geheel naar eigen smaak invullen..

Vertrek korte fietstochten altijd om 13.00 op de Brink bij de kerk.
Voor de laatste lange rit op 07 september of 14 september is het vertrek om 9.30 uur

Programma:

Op de donderdag of op de reserve-donderdag:

03 mei 17 mei (dus niet op 10 mei)
07 juni 14 juni

05 juli 12 juli

02 augustus 16 augustus (dus niet op 9 aug.)

06 september 13 september



Deelname is altijd op eigen risico. Ook niet leden zijn bij korte middagritten van harte
welkom. Heeft u t.z.t. vragen omtrent het doorgaan van een tocht, dan kunt u bellen met
Berend en Dinie Nijmeijer (tel. 0591 —361299), Dingspelstraat 10a. Het is altijd gezellig en
met iedereen wordt rekening gehouden. Noteer deze data en kom straks ook naar De Brink in
Sleen.

Lief en Leed (blijft altijd belangrijk)

Als het u ter ore komt dat één van onze leden al een tijdje ziek thuis is of is/wordt opgenomen
in het ziekenhuis, dan wel tijdelijk elders verblijft wilt u dit dan s.v.p. doorgeven aan Lineke
Ziel, de coodinator van Lief & Leed, telefoon 858587 of aan é¢én van de andere bestuursleden.
Met een kaartje, een bloemetje of met een bezoekje kunnen we iemand dan een hart onder de
riem steken. Zoals u waarschijnlijk weet heeft bloemenboetiek Henriétte per 1 april haar
deuren gesloten. Wij bedanken Henriétte voor de jarenlange plezierige samenwerking en
wensen haar veel succes en geluk toe in haar nieuwe werk. Reinders Bloemen en Planten is
gevraagd en bereid gevonden om haar werkzaamheden over te nemen. Dus voortaan krijgt u
van SBS e.o. een bloemetje via Reinders Bloemen en Planten.

Vroeger en Nu

De keuken uit mijn kindertijd was altijd vol met mensen.

Er stond 'n warme kachel, wat had je meer te wensen?

De was hing er e drogen en de worst hing aan een spijker.
De koffie stond te pruttelen, waar was het leven rijker?

We zaten in ons keukent je met negen man te eten

soep vooraf en pudding toe, ik zal 't nooit vergeten.

De afwas was het ergste niet, dan stonden we te zingen.

'n Grote zinken teil, dat was ons bad, er waren ergere dingen.
Vader kwam van de markt, ik zie hem nog zweten

de armen vol met groenten; we hadden weer te eten.

Brood was er altijd op de plank en een varken in de kelder.
Was 't vuil dan ging de dweil erdoor en alles was weer helder.

De keuken van onze kinderen, staat vol met apparaten

het nieuwste van het nieuwste, maar je kunt er niet mee praten.
De was zit in de droger, in de vriezer zit het eten.

Het is ongekende luxe, als ik niet beter zou weten.

Ze eten in het keukentje, ja wie dat toch verzon

'n Twee minuten maaltijd, recht uit de magnetron.

De afwas die gaat in de machine, daar zitten ze niet mee

en zingen dat hoeft ook al niet, ze draaien een cd.

Geen teil meer, maar een bubbelbad, 'n auto voor de deur

wie nou niet tevreden is, dat is een ouwe zeur.



Wij hadden al die dingen niet, maar toch wel ietsje meer.
'n Kostbaarheid in 't leven: gezelligheid en sfeer

Wel eens een storing of probleem bij het computeren?
Iedereen die met een computer/laptop werkt krijgt op een keer last van een onverklaarbare
storing. Men komt er nier meer uit en weet niet wat te doen. Beste leden niet in paniek raken.
Er is iemand bereid gevonden die u waarschijnlijk wel kan helpen om het probleem op te
lossen. Neem dan contact op met penningmeester Bert Wessels, tel. 36 1902 en hij zorgt er
voor dat onze specialist in kwestie contact met u op neemt. Hij doet in ieder geval zijn best
om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

ONZE AGENDA 2018:

13-04 Vrijdagmiddag 14.00 uur  Bingomiddag in De Schoel

29-05 Dinsdagmiddag  13.30 uur ~ Naar Gevangenismuseum in Veenhuizen
20-10 Zaterdag 3¢ Derde Avondje Uit

11-12 Dinsdag 09.00 uur  Busreis Orchideeénhoeve in Luttelgeest
20-12 Donderdagmiddag 14.00 uur  Gezellige Kerstmiddag met Menu Complet.

Mei - Juni - Juli - Augustus - September ~ Fietsen - zie het programma hiervoor.

Nog wel onder voorbehoud:

September Bezoek aan de dierentuin Zoo in Nordhorn (DId) met eigen vervoer
November Bingo + Optreden van “nog niet bekend”

Het Bestuur :

Jan Smidt, Heirweg 24, Sleen. Voorzitter Tel.: 361903

Gina Beukema, Schapenveld 6, Sleen. Secretaris Tel.: 367024

Bert Wessels, Schapenveld 3, Sleen. Penn.m. Tel.: 361902

Lineke Ziel, Dingspelstraat 10, Sleen Lid Tel.: 858587

Gerrit Lamberts, Dalerstraat 39, Erm Lid Tel.: 361284

Mans Snijders, Dorpsstraat 13, Noord Sleen  Lid Tel.:361573

Emailadres: sbs.sleen@gmail.com
Bank: NL25 RABO 0307 5949 47







